
UPDATE JESUS CARES

Van een ondernemer kregen we 34 luxe kerstpakketten
die ‘over’ waren. Het was even zoeken om deze op een
passende plek te brengen, want kerst is al even geleden.
Een team in Twente zorgt er deze weken voor dat de
pakketten in mooie tassen worden uitgedeeld aan
minima in Almelo en vullen tafels (ism Tactus) voor
prostitués en daklozen met daarbij ook uitnodigingen
voor Redemption in Almelo. De eerste tassen zijn al
uitgedeeld.
 

KERSTPAKKETTEN IN MAART?

M A A R T

“Wat was het heerlijk om te zien hoe blij en dankbaar de
vrouwen waren met hun tas, vol met spullen. Eén zei: “ik ga
vanavond helemaal los.” Een aantal gingen heel de tas
uitpakken om te zien wat er allemaal in zat. Eén van de
vrouwen zag ook de lekkere stukken kaas. Ze waren helemaal
onder de indruk wat er allemaal in zat.”
 
Ongelofelijk gaaf dat dit zo ontstaat bij ons. Gevende
ondernemers, vervolgens evangelisten die het oppakken, en
helpers die meewerken om het mogelijk te maken.  

Jesus Cares is onze social justice tak waarmee we intentioneel uitreiken naar
mensen die heel hard Jezus nodig hebben. Regelmatig ontvang je een update
over wat Jesus Cares doet. 



Iedere maand gaat er een team vanuit
Redemption Church naar de
mannengevangenis in Alphen aan de Rijn. Het
team bestaat uit mensen vanuit de
verschillende locaties. Daar ondersteunen ze
het pastorale team bij twee samenkomsten.
Bij beiden komen zo’n 80 mannen. Wij
verzorgen de worship en connecten met de
mannen vlak voor en na. Stel je een kale
ruimte voor, met plastic stoeltjes en tl-licht.
Rauwer krijgt je t niet. Twee recente verhalen:

GEVANGENIS OUTREACH
M A A R T

Een man die een gevangenisstraf van 14 jaar uitzit, wordt overgeplaatst. Hij is een oudere man en
het is zeer waarschijnlijk dat hij de gevangenis nooit meer zal verlaten. Hij is een trouwe bezoeker
van de samenkomst en van grote waarde voor veel mensen. Tijdens de samenkomst wordt er
speciaal voor hem gebeden. Zelfs medegevangenen sluiten zich aan bij het gebed en leggen een
hand op zijn schouder. Het is een moment dat zo oprecht is, zo krachtig... dat het bijna onmogelijk is
om je tranen te bedwingen. 

KLIK HIER voor een voicenote waarin Anne-Marie Dane een tweede verhaal vertelt.

Open Teammeeting 
Zondag 14 april in Amersfoort (Rotterdam volgt later dit jaar) 
Deze zondag zal er onder leiding van Jorrit (teamleider), Anne-Marie (worship) samen met ook
Dominee Judith van de PI een teammeeting zijn voor het gevangenisteam. En het is een OPEN
meeting waar je dus bij kunt aansluiten! De meeting is een half uurtje na de samenkomst. En gaaf: In
de samenkomst zelf zul je ook horen over deze bijzondere outreaches.

https://redemptionnetherlands.subspla.sh/xfzqm4c


In de afgelopen weken heeft Pastor Gusztav
heel wat spullen kunnen inkopen en
afleveren bij de weeshuizen. Pastor Gusztav
is de pastor die in nauw contact staat met
Pastor Paul en die we inmiddels al een aantal
jaar ondersteunen om hoop te brengen in de
Oekraïne. Deze keer heeft hij met name
hygiene spullen, zoals shampoo, wcpapier,
tandpasta ingekocht. Dit zijn dure spullen,
die hij inkoopt in Hongarije en met een
vrachtauto de Oekraïne inbrengt.  

OEKRAÏNE - PS GUSTAV
M A A R T

IN NEDERLAND
Pastor Gustav is samen met zijn zonen bij ons op bezoek geweest in Nederland. Een dag hadden
we de tijd om hem te ontmoeten. We wilden naast elkaar leren kennen (want tot nu toe kende hij
alleen Pastor Paul) hem ook iets kunnen geven waar hij echt wat aan zou hebben.  
- We besloten een filmpje te ‘geven’ over zijn werk in Oekraine waarin hij ook zijn hart en passie
deelt. Een filmpje die hij kan gebruiken om zijn achterban in het westen te informeren. Zodat hulp
nog makkelijker in beweging komt. Want hulp kan hij zeker goed gebruiken. Dit filmpje zul je
binnenkort ook in jouw Redemption locatie zien. 
- Daarnaast hebben we met een klein gezelschap uitgebreid gedineerd, waarin we tijd namen om de
verhalen te horen, te worshippen en te bidden voor hem en ook voor de zoons.  
- We hopen in de nabije toekomst een outreach te doen naar de Oekraïne, waarin we met pastor
Gustav mee gaan en hoop kunnen brengen in allerlei kerken en weeshuizen… door middel van,
aandacht, gebed en worship.  



Urdu is de taal van de Pakistanen. Anson
Sikander die in onze Amersfoort locatie
zit, vuurt een heel netwerk aan, waarin hij
hoop brengt in Pakistan en in Nederland.
Als kerk herkennen we zijn roeping en
ondersteunen we hem. Komende tijd zijn
we hier mee bezig: 

REDEMPTION IN URDU
M A A R T

In Nederland 
- Anson gaat een online Alpha Cursus geven in Urdu. Deze gaat starten in mei. Op dit moment zijn
de voorbereidingen daarvoor bezig. We hopen dat er veel Urdu sprekende mensen kunnen
aanhaken. Dus binnenkort zie je hierover in de nieuwsbrief en socials een uitnodiging voorbij komen.
Stuur deze door zodat het op de juiste plekken terecht komt. 
- We bekijken de optie om preken van Pastor Joshua te vertalen naar Urdu en deze op het
Redemption in Urdu kanaal erbij te zetten:  KLIK HIER
- We willen dit jaar graag twee Redemption in Urdu samenkomsten organiseren. Als het lukt nog
eentje voor de zomer. Wil je hierbij betrokken zijn? Te gek! We hebben hier naast geld ook handen
voor nodig. 

In Pakistan
- We kijken of we Anson kunnen helpen om een stichting te kunnen oprichten zodat er stabiel hulp
naar Pakistan gestuurd kan worden. De Jesus Cares actie in Pakistan heeft heel veel vraag
aangewakkerd.  
- We bekijken nog een aantal mogelijkheden om te evangeliseren in Pakistan. 

https://www.youtube.com/@RedemptioninUrdu


Naast je tienden, is Jesus Cares een heel gaaf
doel om aan te geven!  Je tiende (het bijbelse
principe dat je 10% van je inkomsten in de kerk
brengt) zijn bedoeld voor de bouw van de kerk.
Daarnaast is geven aan armen, wezen en
behoeftigen sowieso iets wat bij ons hoort. Dit
kun je dus via Jesus Cares doen! Het geld wordt
dan gebruikt om initiatieven die vanuit onze
kerk ontstaan te ondersteunen. En zoals je ziet:
we kunnen het heel goed inzetten.
Lees de Geldblog deel 1 en deel 2
Klik hier om te geven

ZELF MEEDOEN

Zelf in actie komen: 
Stel je hebt meegelezen en wilt meehelpen! Er is ruimte in onze teams! Zo kun je mee  de straat op
gaan (er zijn outreach teams in iedere locatie), er zijn nog enkele plekken in het gevangenisteam, en
het Redemption in Urdu team gaat binnenkort weer opstarten. Stuur een berichtje naar
roos@redemptionchurch.nl, vertel welke locatie je ziet en wie je connect -of teamleider is en bij
welk initiatief je aan mee zou willen werken.  Voor incidentele initiatieven: houdt daarvoor de
nieuwsbrief in de gaten en laat weten aan je leiders dat je geinteresseerd bent in dit soort acties. 

Ik ken nog wel een goed doel! 
Alle initiatieven die we vanuit Jesus Cares ondernemen zijn ‘relatianeel’ geborgd in onze kerk.
Daarmee bedoelen we, dat we niet zomaar een goed doel ondersteunen, maar dat we mensen
ondersteunen die vanuit ons midden in actie komen. Mensen die we goed kennen met projecten
die goed passen bij de mogelijkheden en visie van Redemption Church.

https://www.redemptionchurch.nl/blog/nhuz6aa6al51n8a8nry99wiljf8uel
https://www.redemptionchurch.nl/blog/nhuz6aa6al51n8a8nry99wiljf8uel-gea8r
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=KbigLSzGSD2kkvuGXtQY3w

